
 

 

 

 

 

SAMEN LEZEN EN HERINNERINGEN OPHALEN  

met Zeeuws Weerzien 

De Zeeuwse klederdracht is vrijwel verdwenen. Een enkeling hult zich 

nog in deze mode van weleer. Pronte vrouwen met imposante, 

gesteven kanten kappen. Stoere boeren met zilveren broekstukken. 

Herinneringskrant Zeeuws Weerzien brengt een eerbetoon aan die 

kleding, die alles vertelde over herkomst, geloof en stand. Vrijwilligers 

van Zeeuws Weerzien nodigen u graag uit om aan de hand van de 

verhalen in de krant, eigen herinneringen op te halen. Kunt u nog een 

beukje vouwen, of een paardenmes snijden? Wij horen uw verhalen 

graag! 

Kom langs op woensdag 24 januari 

van 14.00-15.00 uur 

in Bibliotheek Vlissingen (Spuikomweg 7). 
 

De toegang is gratis inclusief een kopje koffie/thee. Neem gerust een 
kennis of buurman/buurvrouw mee. U bent altijd welkom, maar indien 
mogelijk vinden we het fijn wanneer u zich opgeeft bij Rina Cevaal via 
leesteams@zeeuwsweerzien.nl of Postbus 33, 4350 AA Veere. 

 
Voor meer informatie: www.zeeuwsweerzien.nl 
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