
  

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN LEZEN EN HERINNERINGEN OPHALEN   

met Zeeuws Weerzien 
 

Zeeland heeft een hechte band met het Oranjehuis, die ver teruggaat. 

Daarover gaat de nieuwste editie van herinneringskrant Zeeuws 

Weerzien. Wat weet u nog van die ouderwetse, oergezellige 

Koninginnedag? Keek u naar het défilé op Soestdijk? Heeft u wel eens 

een lid van het Koninklijk Huis ontmoet? Wij horen uw verhalen graag!  

Kom langs op woensdag 24 april van 

14.00-16.00 uur  

in Bibliotheek Vlissingen (Spuikomweg 7) 
 

De toegang is gratis inclusief een kopje koffie/thee. Neem gerust een 

kennis of buurman/buurvrouw mee. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij Rina Cevaal via leesteams@zeeuwsweerzien.nl of kijk op  

www.zeeuwsweerzien.nl  

 

 

 


